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Welkom
Aansteken van de tafelkaars

Zingen: Lied 275,1,2 en 3

Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
en hoe onzegbaar ons nabij.

Gij zijt gestadig met ons bezig,

onder uw vleugels rusten wij.

Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo mens’lijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan.

Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.

Inleiding

Gedicht: ‘Herfst’ van Jaap Zijlstra (Liedboek pg. 1195)

Met elk blad dat valt,
valt meer licht op de aarde,
komt meer uitzicht vrij.

Met elk blad dat valt,
staan wij scherper getekend,
valt meer hemel ons bij.

Stilte



INKEER
(we gaan staan)

Zingen: Lied 275,4 en 5

Gij zijt in alles diep verscholen,

in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd.

Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig,

tot wij in U volkomen zijn.

Groet
V: De Heer zij met u,
G: ook met u zij de Heer

Bemoediging & drempelgebed

V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: die ons draagt en voedt

G: die de bron van het leven is

V: Moge Gods Geest bij ons zijn

G: Amen

(we gaan zitten)
Kyriégebed

Loflied: ‘Leven als de bomen’
tekst: Hans Bouma, melodie: Louis v. Dijk



Leven als de bomen,
trouw en aardsgezind,
bij het water wonen,
leven van de wind.
Hemelhoog geloven,
leven uit één stuk,
ademnood te boven,
onverdeeld geluk.

Leven als de bomen,
God heeft hen geplant,
leven om te loven,
leven uit Gods hand.
Op de lente hopen,
weten van de herfst,
dromen van de zomer,
leven dat niet sterft

Toevlucht voor de vogels,
schaduw, onderdak,

huis van mededogen,
liefde wijdvertakt.

Leven als de bomen,
zingen voor je God,
levenslang geloven,

vaste voet aan grond.

HET WOORD

Gebed bij de opening van de Bijbel
met de woorden van ‘Wonderboom’ van Janneke Nijboer

Lezen: Psalm 1



1 Gelukkig de mens

die niet meegaat met wie kwaad doen,

die de weg van zondaars niet betreedt,

bij spotters niet aan tafel zit,

2 maar vreugde vindt in de wet van de HEER
en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht.

3 Hij zal zijn als een boom,
geplant aan stromend water.

Op tijd draagt hij vrucht,

zijn bladeren verdorren niet.
Alles wat hij doet komt tot bloei.

4 7o niet de wettelozen!
Zij zijn als kaf
dat verwaait in de wind.

5 Wettelozen houden niet stand waar recht heerst,
zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen.

6 De HEER beschermt de weg van de rechtvaardigen,
de weg van de wettelozen loopt dood.

Zingen: Lied 760, 1 (1e keer solo, 2e keer allen)

Gij zijt de zin van wat wij zijn,
de hartsfontein

die water geeft

dat leven is voor al wat leeft.

Gedicht: ‘Leer van de bomen’ van Hans Bouma



Jezelf zijn, onomstotelijk jezelf.

In welke fase je je ook bevindt

of het nu lente is of zomer, herfst of winter.
Trouw blijven aan je identiteit.

Leer van de bomen. In elk seizoen

even herkenbaar, even vindbaar.

In elk seizoen bij hoog en laag boom.

Weer en wind.

Van alles kan je overkomen.

Maar val nooit uit je naam, je ware naam.
Verloochen nooit je gezicht, je ware gezicht.
Telkens weer aan het licht komen

Z0 mooi, Zo uniek als je bent.

Zingen: Lied 789 (1e couplet solo, 2e couplet allen)

Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.
Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.

Wie mij ontmaskert zal mij vinden.

Ik heb gezichten, meer dan twee,

ogen die tasten in den blinde,

harten aan angst voor angst ten prooi.
Delf mijn gezicht op, delf mijn gezicht op,
maak mij mooi, maak mij mooi.

Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.
Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.

Wie wordt ontmaskerd wordt gevonden
en zal zichzelf opnieuw verstaan

en leven bloot en onomwonden,

aan niets en niemand meer ten prooi.
Delf mijn gezicht op, delf mijn gezicht op,
maak mij mooi, maak mij mooi.



Verkondiging
Orgel- of pianospel

Zingen: Lied 841 ‘Wat zijn de goede vruchten’

Wat zijn de goede vruchten,
die groeien aan de Geest?
De liefde en de vreugde,

de vrede allermeest,

geduld om te verdragen

en goedertierenheid,
geloof om veel te vragen,

te vragen honderd-uit;

geloof om veel te geven,
te geven honderd-in,
wij zullen leren leven
van de verwondering:
dit leven, deze aarde,
de adem in en uit,

het is van Gods genade
en zijn lankmoedigheid.

En wie zijn ziel niet prijsgeeft
maar vasthoudt tot het eind,
wie zijn bestaan niet kruisigt -
hoezeer hij levend schijnt,

hij gaat voorgoed verloren,
het leven dat hij koos

is tevergeefs geboren

en eindigt vruchteloos.



Maar wie zich door de hemel
laat helpen uit de droom,

die vindt de boom des levens,
de messiaanse boom

en als hij zich laat enten

hier in dit aardse dal,

dan rijpt hij in de lente

tot hij vruchtdragen zal.

Delen van onze vruchten rond de Zingevingsboom

Mededelingen
GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader ...

ZENDING EN ZEGEN
(we gaan staan)

Slotlied: ‘Ga maar gerust’ (mel: Be still my soul’)

Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben je baken, ook in diepe nacht.

Ik ben de stem die steeds in jou zal opstaan.
Ik ben de hand die op je vriendschap wacht.
Ik ben het licht, dat voor je voeten uitgaat.
Ik ben de wind waardoor je adem haalt.

Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt.

Ik ben de groet, waarmee 00Kk jij kunt opstaan.
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.

Ik ben het lied dat fluistert in de bomen.

Ik ben de dag, die schemert in je droom.



Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt.

Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan.
Ik ben de verte, die verlangend wenkt.

En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen,
ben Ik de hand, die al je tranen wist.

Heenzending en zegen
G: Amen (3x gezongen)

Inzameling van de gaven

De 1¢ collecte is voor de diaconie en de 2e voor

de actie Schoenendoos.

De bekende busjes staan op de tafel bij de uitgang van de
kerkzaal. U kunt uw gaven ook overmaken op de rekening
van de Diaconie

Protestantse gemeente Bennebroek,
NL 20 RABO 0306985683 o.v.v.: Collecte 13 oktober 2024.






